
 

 

 

 
Persbericht 

 
Belgian Touring Car Series 2006  

4. Francorchamps 
 

Een opgave die pijn doet… 
 

   Met drie overwinningen in vier manches van 90' voor de 12 Uren van Spa, namen Armand Fumal en 
Steve Vanbellingen een fantastische start in de Belgian Touring Car Series 2006. De piloten van de 
BMW M3 Silhouet van KS Motorsport voerden het kampioenschap aan, maar ze verloren wat van hun 
voorsprong in de race rond de klok in de Ardennen. Daar konden ze de schade nog beperken met een 
7de plaats, na een geweldige inhaalrace... 
 
   Het meest "Belgische" duo van het startveld liet zich niet uit zijn lood slaan, al verliepen de 
kwalificaties niet zoals gepland voor de Cybernet-piloten. "De wagen presteert niet optimaal," vertelde 
Armand Fumal. "We kunnen het tempo van de snelste Silhouetten niet volgen, met een 7de tijd voor de 
eerste manche en de 6de plaats op de stargrid van de tweede race als resultaat. Niet ideaal om onze 
positie in het kampioenschap te verdedigen..." 
 
   Fumal en Vanbellingen waren vastbesloten om zaterdag de lat wat hoger te leggen in de twee 
manches over 60 minuten. Armand Fumal nam de start van de eerste sprint. Hij wilde snel oprukken. Na 
de eerste ronde reed hij op de 6de plaats, maar even later verloor hij 3 plaatsen... "Een klein foutje in de 
Chicane. De wagen ging in de rondte. Gelukkig zonder schade, maar we kunnen wel opnieuw beginnen 
aanvallen..." 
 
   Een geprikkelde Armand Fumal gaf vervolgens het stuur door aan zijn teamgenoot Steve 
Vanbellingen, die met het mes tussen de tanden vertrok... maar helaas niet voor lang... Enkele ronden 
later werd de BMW #21 traag rijdend opgemerkt in Combes. De oliepomp functioneerde niet meer 
goed. De motor kon zonder smering niet meer verder en gaf in de Pif-Paf definitief de geest. "Een 
dramatisch weekend waardoor onze kansen in het kampioenschap verspeeld zijn," vertelde Armand, 
voortaan 5de in de tussenstand. "Dit is natuurlijk een kwestie van pech, maar het verklaart toch niet 
alles. De wagen was gewoon niet optimaal dit weekend. Van bij het begin van de trainingen was er wat 
aan de hand en dat werd uiteindelijk bevestigd in de race. Jammer, want dit was het slechtst denkbare 
moment. We gaan in de volgende manches voluit gaan en niet meer rekenen. We gaan resoluut voor 
overwinningen, zonder aan de punten te denken. Wat een frustrerend weekend..." 
 
   De volgende afspraak in de BTCS is de meeting van de Truck Grand Prix op het circuit van Zolder op 
9 en 10 september... 
 
(End)  


